
‘Leef je Droom’ inspiratiedag/workshop

Be-Leef meer je ware natuur. Voel je uitgenodigd voor deze ontdekkings- en belevingsdag.
Deze keer weer in de heerlijke aardse energie van de rode schuur van HuisElf te Lebbeke. Magie...

Ieder mens mag/moet z’n eigen puzzelstukjes leggen. Dit is jouw geboorterecht en je bijdrage aan
de wereld. Er wordt op je gewacht...vertrouw dit maar, anders was je hier niet.

Wat leeft in jou? Welke obstakels weerhouden je om dit tenvolle te leven?
Onderzoek je bestemming door je te verbinden met de natuur, met natuurlijke tijd/ritmes en je
geboorte-energie. Welke inzichten komen hieruit die jouw eigen uniek pad verhelderen?
Wat resoneert met je kern?  Wat mag er zichtbaar worden die nu je aandacht nodig heeft om een
volgende stap te nemen op ‘jouw’ weg?

Tijd en aandacht voor jouw pad van vervulling.
Kom tot je recht en eer het leven! Neem één stap en je zult je volgende stap herkennen.
Maak contact met jouw diepere natuur. Waar gaat je hart van zingen en word je écht blij van?
Kijk uit naar spiegels, inzicht, verbinding, keuzes, antwoorden, stappen...

Om innerlijke deurtjes te openen “werken” we in een veilige groepje van gelijkgestemden, met
volgende sleutels die mij raakten/raken in mijn leven en die ik graag deel met jou:
- Inzichten natuurlijke tijd/ritmes van mens, aarde, maan, zon, kosmos.
- Creactieve sessies geïnspireerd door de Maya tzolkinkalender en je geboorte-energie.
- Natuurcontact/observatie/aarden via sjamanistische medicijnwandeling.
- Lichaamsbewustzijn en Healing Dance sessie als woorden tekort schieten.
- Rituelen, oefeningen, meditaties en deelmomenten in veilige ruimte met gelijkgestemden.

Wanneer? Zaterdag 25 juni 2022 van 10u tot 17u. Aankomst vanaf 9u45.
Waar? Rode schuur HuisElf te Lebbeke
Hoeveel? 75€ /persoon (thee, granenkoffie, water, vers gebak en verse soep (biovegan) inbegrepen).
Meebrengen? Eigen lunch, dekentje/matje, kussen, notitieboek/schrift + pen.
Inschrijven via janvermeulen1962@gmail.com Maximum 5 deelnemers!

‘Wie jouw tijd bezit, bezit jouw geest.
Neem bezit van je eigen tijd en je zult je geest ken-
nen.’ (José Arguelles - 13 manen in beweging)

Ik kijk naar je uit :)
Welkom!
Jan
www.denatuurlijkewegjouwweg.eu
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